
Verslag: Excursie naar Lubosch in Ransdaal - 10 september 

 

Dinsdag 10 september zijn we met auto’s naar Lubosch geweest in Ransdaal. 

Zoals we allemaal bezig zijn met het verduurzamen van onze huizen, zo ook zijn er steeds 
meer akkerbouwers en veeboeren, die zich de vraag stellen of ze nog wel door kunnen gaan 
op de huidige manier en tenslotte tot de conclusie komen dat het roer om moet. Zo ook 
deze familie in Ransdaal die hun bijdrage willen leveren aan de transitie van de landbouw.  
Ze runnen hun vernieuwde concept pas vanaf 2021 en zijn begonnen met de aanplant van 
een voedselbos, een tuinderij en het inrichten van een natuurvoedingswinkel, waar ze hun 
producten kunnen. Daarnaast ontvangen ze gasten belangstellenden om hen kennis te laten 
maken met deze manier van voedsel produceren. 

Op 10 september waren wij bij hun te gast.  We werden ontvangen met koffie of thee; 
hierna kregen we via een aantal foto’s uitleg over wat er zowel te zien en te doen is, o.a. het 
voedselbos. Bomen en stuiken gepland. 
Daarna volgde een heerlijk lunch met groentesoep of tomatensoep, pasta met verse 
groenten en brood, álles vegetarisch en biologisch. 
Na afloop werd er een wandeling gemaakt naar het voedselbos.  
 

Eenmaal terug werden we getrakteerd op kleine hapjes, tomaat, radijs, kaas en broodkoek 
samen met broodbier en Louter Kombucha, zonder alkohol. Hierna werd er flink geshopt in 
de boerderij winkel. 
Al met al een geslaagde en leerrijke middag.  

 



 

 

 

 


